
 

uit: Historisch Tiel 

Getriggerd door de opmerking van mijn broer dat mijn moeder had gezegd “Pal achter dat hek in de 

bocht is een sloot en dat is het echte begin van de Linge,” ben ik gaan zoeken. Het gaat over het hek 

bij het grote huis in de bocht bij Oostendorp (Voor de Kijkuit), bij het begin van de Konijnenwal. Ik 

ben op internet gaan zoeken en inderdaad, waar nu het Vogeleilandje is, was eens een verbinding 

van de Waal via de stadsgrachten met wat wij nu de “Doode” Linge noemen. Vandaar ook Lingedijk, 

waar opa en oma Put op nummer 5 woonden. Nu denk ik: “Waarom daar niet eerder aan gedacht?” 

Op 2 september 2021 zijn Lucie en ik naar Tiel getogen om eens nader onderzoek te doen naar de 

huidige oorsprong en loop van de Doode Linge. 

Omdat de Oliemolenwal wel genoemd is in verband met de loop van de Linge, zijn we eerst maar 

eens naar het begin van het water naast de Oliemolenwal gaan kijken. De gracht loopt achter waar 

vroeger het Politiebureau stond (achterkant huizen Hoveniersweg) en nog iets verder. Een echt begin 

zagen we aan de overkant van de weg (de Binnenhoek) waar vroeger onze oude buurman Frans 

Schoots als poelier zat. Het begin zit dus naast appartementen die naast een aantal winkels op het 

terrein van het oude Politiebureau staan. (1) Maar, zit daar nog iets, vervallen opening naar 

toestroom van water? (2)  

 

 

 

 

 



Kijkend vanaf de Oliemolenwal, naast de appartementen, zie 

je de eerste meters van het water. Begin van de Doode Linge? 

(3) En nog een deel wat uitvergroot. (4)

 
 

Iets verderop wordt het water breder. (5) 

 



We gaan linksom en zien wat de gemiddelde Tielenaar als het begin van “de gracht” zal zien. (6)

  

We maken nog een foto iets verderop (7)  

 

 



en nog een iets verderop (8). 

 
 



We maken nu een vrijwel haakse bocht en kijken naar het water naast het langgerekte stuk van de 

Oliemolenwal. (9)  

 

We maken een foto vanaf het punt waar het wandelpad naar beneden gaat, langs het water. (10)  

    

 

Dan komen we bij het bruggetje dat naar de Konijnenwal voert (11).  



Precies tegenover het bruggetje is de stenen trap die je naar de Oliemolenwal brengt, waar ome 

Rinus en tante Dien destijds hun woning achter de zaak hebben gebouwd, op nummer 55. Nu zit daar 

Daan Danser. (12) Het is de achterkant van de winkel in de Waterstraat. 

 
 



We spreken een tweetal moeders aan, die met hun kinderen aan het vissen zijn. “Weten jullie hoe dit 

water heet?” De schouders worden wat opgehaald. “Dit noemen wij de gracht”. We leggen uit waar 

we mee bezig zijn en laten het viertal verwonderd achter (13).  

 

We gaan verder en passeren een monumentale brugje (14).   

 



Dan komen we in de buurt van het Vogeleilandje (15 en 16).  

  

 

Dan komen we bij de plaats waar vandaan we de plaats zouden moeten zien, waarvan onze moeder 

zou hebben gezegd dat daar de echte Linge zou zijn begonnen. (17) 

 

 

 

 



Maar ja, het water bij het Vogeleilandje 

komt ook van een andere kant 

aangestroomd, namelijk van de richting 

van het Kalverbos. (18, 19 en 20) Komt 

het water van de Doode Linge daar 

(ook?) vandaan? Mooi onderwerp van 

nader onderzoek. Of wellicht ligt het 

antwoord allang opgeslagen in een of 

ander geschrift. 

 



 

 

Terug naar de plek waar volgens ma de echte Linge zou beginnen. We kijken achter het Vogeleilandje 

en zien zowel links als rechts achter het eilandje iets aan de kant aan de wal van de gracht. (21) 

 

We steken de weg over naar de hoek Konijnenwal-Voor de Kijkuit. We kijken eerst naar de tuin aan 

de Westzijde, omdat ik dacht dat het over die tuin en dat hek gaat. Maar die tuin ziet er in 



tegenstelling tot mijn herinnering keurig uit en we zien geen “sloot” en dicht struikgewas. Nee, hier is 

het niet (meer). (22 en 23)  

 

 

  



Gelukkig kijken we nog vanuit een breder perspectief (24)  

 

en we zien achter het hek aan de overzijde van de straat een smal water lopen (25).  

 



Het sluit prima aan bij de metalen opening rechts achter het Vogeleilandje dat we eerder hebben 

gezien. Het water loopt onder de Konijnenwal door naar de overzijde (26) 

 

  



en volgt dan een aantal meters de Voor de Kijkuit. Maar dan zien we een metalen opening in het 

water, waar water in stroomt naar…. (28 en 29)  

 

 

  



Eens kijken aan de overkant van de weg. Ja, daar komt het water tevoorschijn langs de rand van de 

parkeerplaats (30, 31 en 32),  

 

 



 

  



naar het kantoor van RMC, waar het keurig langs gevoerd wordt (34, en 36) richting Lingedijk, lijkt 

het. 

   

 

We rijden een zijstraat van de Lingedijk in, de Jacob Cremerstraat. We rijden die een eindje in, tot het 

begin van de parkeerplaats die daar is. En ja hoor, daar is-t-ie weer! Een paar meter breed komt hij 

aangestroomd. (37 en 38) 

   



Hij gaat onder de weg door en komt aan de overkant weer tevoorschijn. (39 en 40) Een brede sloot 

zou je zeggen. 

   

 

Dan maar weer terug naar de Lingedijk. Aan de overkant zien we “Ter navolging”. We gaan de 

volgende straat in. De naam van de naamgever van die straat is verbonden aan “Ter Navolging”: de 

J.D. van Leeuwenstraat. Die kennen we, daar stond het Openbaar Slachthuis, waar vader de 

administratie voerde en boek hield. We gaan de straat in en al snel dient de Doode Linge zich aan.  

(41)  



 

Hij gaat via een brug onder de van Leeuwenstraat door en komt dan weer tevoorschijn. (42 en 43)  

 



 

Maar komt dat huis niet bekend voor, daar aan de rechterkant? Is dat niet het huis waar keurmeester 

Jansen van het slachthuis woonde? We zien ook een klein kunstmatig waterval in de Doode Linge. 

  



We gaan weer terug naar de Lingedijk. We gaan over het spoor, waarvoor naar links, richting station, 

naast veiling Septer, Lingedijk 5, het houten huis van opa en oma Put stond. We kunnen (met de 

auto) over het spoor niet snel naar rechts om het spoor van de Linge verder te volgen. We gaan bij de 

Gasthuislingelaan weer rechts. We gaan wat verder Oostwaarts en pal voor de ingang van 

“Gasthuislinge” waar oma Th.J. Put-vd Meer als een van de eerste bewoners haar kamer kreeg, 

parkeren we de auto en zien we de Doode Linge weer stromen. We lopen wat terug om een foto te 

maken in de richting van de J.D. van Leeuwenstraat (44), 

 

om daarna de andere kant uit te kijken (45),  

 



om daarna het bruggetje weer te zien dat je van Gasthuislinge naar de wijk Oostwaarts er van brengt. 

(46)  

 

  



Op het bruggetje maken we nog een foto in zuidelijke richting (47),  

 

  



om tenslotte een foto in noordelijke richting te maken. (48)  

 

Daar gaat de Doode Linge. Naar de nieuwe wijk(en) van Tiel. En verder ook zichtbaar op geografische 

kaarten. Tenslotte mondt de Doode Linge uit in de Linge. (49) 

 

Rinus & Lucie donderdag 2 september 2021 


